
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

Maite	
	
	
Der	woare	schuune	baby’s	baa,	moar	nie	gelaak	tegaa,	Maite	
Van	da	lawaat	en	da	gedoe,	genge	van	schrik	ûw	uugskes	toe,	Maite	
Ik	krege	kriebels	in	maan	kele,	moar	g’	oat	gienen	duim	tevele,	Maite	
Ik	woare	zenuwachtig,	blaaje,	‘k	oa	der	een	dochter	baa,	Maite	
	
Maite,	de	wereld	es	soms	vried	
Moar	gaa	keunt	hem	een	beetse	schuunder	kleure	
Maite,	gaa	et	nog	vele	veur	de	boeg	
Moakt	û	gien	zorge	want	doarveure	es’t	nog	te	vroeg,	veel	te	vroeg	
	
Den	taad	goa	veel	te	rap	veurbaa,	der	zijn	al	guul	wa	joare	baa,	Maite	
Van	ûwe	pot	noar	de	wc,	ging	1,	2	huppakee,	Maite	
G’	et	zuust	ûw	puppe	wiggelaat	of	ge	zaat	alweer	een	joar	èwer	
Zaade	nog	klaane	in	maan	zicht,	zaade	al	op	ûwe	velo	wig,	Maite	
	
Maite,	de	wereld	es	soms	vried	
Moar	gaa	keunt	hem	een	beetse	schuunder	kleure	
Maite,	gaa	et	nog	vele	veur	de	boeg	
Moakt	û	gien	zorge	want	doarveure	es’t	nog	te	vroeg,	veel	te	vroeg	
	
Der	woare	schuune	baby’s	baa,	moar	nie	gelaak	tegaa,	Maite…	
Nanananana…..	
	
Maite,	de	wereld	es	soms	vried	
Moar	gaa	keunt	hem	een	beetse	schuunder	kleure	
Maite,	gaa	et	nog	vele	veur	de	boeg	
Moakt	û	gien	zorge	want	doarveure	es’t	nog	te	vroeg,	veel	te	vroeg	
	
	
	


